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Paulus moet weer in de verdediging. Je denkt al gauw: lekkere ‘heilige schrift’ als
‘founding papers’. Als dit nu de basis moet leggen voor een positieve nieuwe
beweging: meteen al zoveel onenigheid, verwarring en geruzie. Het is net zoals
in het Oude Testament: er wordt geen blad voor de mond genomen, met al die
profeten van God, die ook gewoon de situaties blootleggen, zoals ze zijn. De
Bijbel is geen propagandaliteratuur, maar geeft een realistiscch beeld van de
worsteling van mensen met elkaar en met God en van God met de mensen. Ook
al in de vroege kerk dus.

Ik laat me niet leiden door ‘menselijke wijsheid’, zegt Paulus. Dat wil zeggen:
niet door menselijke slimmigheidjes om gelijk te krijgen. Ik ben gewoon eerlijk
en consistent. Ik ga niet draaien om bij die en gene in een goed blaadje te
komen. En ‘voor een deel’ hebben jullie wel begrepen hoe belangrijk wij voor
elkaar zijn, als we samen verder willen komen in het leven door het Evangelie.

Impliciet zegt hij daarmee: maar voor een deel dus ook niet. Toch begint hij met
een compliment: laten we trots zijn op elkaar: jullie zijn gaan geloven mede door
mijn inspanning, daar kan ik blij van worden, maar jullie ook.

En nu zeggen er wel (gaat hij verder), dat ik niet eerlijk ben, omdat ik een plan
had om jullie te bezoeken, maar dat moest loslaten. Dat betekent niet dat ik zo
maar wat in het wilde weg plannen maak en beloftes doe. Soms kun je het
gewoon niet waar maken. Het is dan niet eerst ‘ja’ en dan ‘nee’. Nee, ik werk
voor Christus en bij Christus is het altijd ‘ja’! Sterker nog: Christus zelf is Gods
‘ja’ tegen ons! Maar soms is er wel een verhindering in het spel bij al onze
menselijke plannenmakerij. Niet voor niets schreef ook Jakobus de broer van
Jezus: zeg liever D.V. als je plannen maakt, dan dat je altijd maar zelfverzekerd
doet over de toekomst of er elkaar op afrekent.

Maar geloof me, schrijft Paulus: het is alles vanuit het ‘ja’ van God over jullie en
mijn leven. Laten wij daar samen steeds weer ‘amen’ op zeggen en God de eer
geven. Hij heeft ons met Christus verbonden en samen christen gemaakt. Laten
we elkaar dan ook de ruimte geven van mildheid en begrip, in plaats van elkaar
vliegen af te vangen over zogenaamde (on)betrouwbaarheid.



