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De aap komt uit de mouw. De verhindering die Paulus ziet om nu naar Korinte te
gaan is dat het averechts zal uitwerken. De tijd is er niet rijp voor. Zijn
aanwezigheid zou wel eens de verdeeldheid kunnen verdiepen, niet omdat hij zo
polariserend optreedt, maar omdat hij door anderen tot onderwerp van het
conflict is uitgeroepen. Ben je voor of tegen Paulus?

Ik wil jullie niet nog meer moeite bezorgen. Ik wil niet de baas spelen, al zeggen
sommigen dat van wel. In principe is jullie geloof zo sterk gegrond, dat jullie er
zelf uit moeten kunnen komen. Ik heb het een keer eerder geprobeerd: naar
jullie toe komen, terwijl ik nog vol zorgen zat, maar dat doe ik dus niet nog eens.
Jullie worden dan alleen maar geconfronteerd met een teleurgestelde en een
sombere apostel. Daar wordt niemand beter van. Ik niet, maar jullie ook niet.
Laten we ons concentreren op de vreugde van ons gezamenlijke geloof, en daar
eerst wat verder in groeien, voordat we elkaar weer spreken.

En ja, de vorige keer dat ik jullie schreef was dat in een verdrietige en sombere
periode. De brief ‘onder tranen’. Maar ik wil jullie niet belasten met mijn
droefheid. Ik wil dat jullie weten, dat ik van jullie houd.

En ja, de laatste keer, dat ik bij jullie was, zijn er onaanvaardbare dingen gezegd,
ook en vooral tegen mijn persoon gericht. En ik heb tegen jullie gezegd, dat jullie
eerst orde op zaken moeten stellen, voordat we vruchtbaar verder kunnen. Maar
je kunt daarin ook te ver gaan. Jullie hebben die broeder die mij beledigde er op
aangesproken, maar je moet in de kerk wel op tijd ook weer van genade en
vergeving weten. Dus vergeef die man. Dan doe ik het ook. Ik heb gemerkt dat
jullie in meerderheid achter mij staan. Dus dan accepteer ook ik die broeder
weer, zodat jullie samen verder kunnen. Ik doe dat voor jullie.

Je kunt bij onenigheid ook terecht komen in een vicieuze cirkel van verharding en
verbittering. Vanuit de kern van het Evangelie - verzoening - is het onze taak om
dat altijd weer te willen doorbreken. Let op: de Satan heet niet voor niks ook
diabolos: de uit-een-werper: die verdeeldheid zaait. Zijn tactiek is: verdeel en
heers. Koude harten, hete hoofden, en er blijft niks meer van een kerk of een
samenleving over. Dus versta je taak als christen.



