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Paulus laat iets zien van de manier waarop hij beslissingen neemt over zijn 

reisschema. Hij is naar Troas. Dat ligt in de buurt van het huidige Istanbul en wel 

aan de ‘Turkse’ kant. Het was daar dat Paulus ooit het visioen kreeg van de 

Macedoniër die ‘aan de overkant’ hem riep om naar Europa te komen om ook 

daar het Evangelie van Jezus Christus te brengen (‘kom over en help ons’). Hij 

ging, ook al had hij eigenlijk plannen om juist naar het noorden af te buigen 

richting Galatië (Handelingen 16:9).  

Ook nu in onze brief laat Paulus zien, dat hij niet werkt met vastomlijnde 

schema’s, maar zich mede laat bepalen door wat zich aandient. Hoewel hij in 

Troas ‘een open deur’ ontving voor zijn onderwijs, was hij toch ongerust, omdat 

Titus er ook zou zijn, maar er niet was. Dus vetrok hij weer naar Macedonië (om 

Titus te zoeken?). De BGT situeert dit voorval ‘na mijn bezoek aan jullie’ (vs. 

12), maar dat is interpretatie, geen vertaling. Het begint gewoon zoals 1:23 en 

2:5 met een verbindingswoordje, dat zoiets betekent als ‘dus’ of ‘en verder’. 

Daarna gaat Paulus in zijn brief nogmaals in op zijn belangeloosheid, waar het 

gaat om zijn pastorale en missionaire arbeid. Hij voegt er wat beeldspraak aan 

toe. Het Evangelie gaat de wereld over als een overwinningsoptocht. Het werk 

van Christus en zijn offer aan het kruis staan centraal. En overal waar het wordt 

verteld is het aangenaam voor God, zoals een reukoffer van wierook en andere 

balsems, dat wij als Joodse mensen kennen van de tempel in Jeruzalem. Die 

geur is ook voor gelovigen aangenaam. Voor ongelovigen is het een irritant 

luchtje, dat hen er aan herinnert dat ze er buiten staan. Het is een verschil van 

leven en dood: wel of niet je leven laten verbinden aan de liefde en genade van 

God. 

En ja, wie is er nu geschikt om deze boodschap de wereld in te brengen en om 

gelovigen te helpen het Evangelie steeds beter te leren verstaan om er ook uit te 

kunnen leven? Dat zijn niet de types met bijbedoelingen, die merken dat er 

mensen op af komen, en dus denken dat ze er ook wel geld mee kunnen 

verdienen. Ik zit zo niet in elkaar: ik doe het alleen voor God en voor de Heer 

Jezus Christus, en voor jullie heil en dat van andere mensen.  


