DB 061 2 Korintiérs 3,1-6 (BGT, Bijbel Gewone Taal)

Paulus voelt zelf al aan dat hij zich wel erg aan het verdedigen is. Als argeloze
lezer zou je denken, dat hij voortdurend zijn eigen kwaliteiten aan het aanprijzen
is. Dat komt dan haast wat arrogant en ‘ikkerig’ over. Maar het heeft er vooral
mee te maken, dat hij alles op alles moet zetten om te voorkomen dat hij in
Korinte helemaal zwart wordt gemaakt. Dan gaat het hem daarbij nog niet eens
om zijn persoon, maar om de ‘zuiverheid’ van de apostolische boodschap. Er
wordt na een tijdje van alles bijgemengd, en dat verduistert - als je niet uitkijkt
- zomaar de essentie van het Evangelie, namelijk dat wij weer van alles zouden
moeten voordat we voldoende gelovigen en goede christenen zouden zijn.

Moet ik dan komen met diploma’s, attesten of getuigschriften vraagt Paulus zich
af? Het feit alleen al dat jullie bestaan als christelijke gemeente is toch al
voldoende bewijs van de effectiviteit van mijn missie, met Gods zegen en hulp.
Jullie zelf zijn als het ware mijn geloofsbrief, die ik draag in mijn hart (vers 2).
Iedereen die kennis maakt met de opwekking tot geloof die in Korinte aan de
basis lag van jullie geloofsgemeenschap, zal moeten erkennen dat ik een
geschikte apostel ben, die het Evangelie overtuigend heeft kunnen brengen (het
goede nieuws vertellen, BGT).

Hier komt de uitdrukking ‘een leesbare brief van Christus’ vandaan. Jezus had
gezegd: jullie zijn het licht van de wereld, en het zout van de aarde. Aan jullie
werken zal de wereld om jullie heen zien dat jullie mijn gemeente zijn, zodat ze
(niet jullie) maar God jullie hemelse Vader de eer zullen geven (Mattels 5,13-
16).

Jullie geloof staat niet op papier, of op stenen gegrift, maar is aan jullie hart en
handen af te lezen. Dat geeft mij vertrouwen dat ik als apostel het goede heb
gedaan en doe. Niet dat ik zelf er zo geschikt voor ben. Ik doe dat dankzij
Christus en doordat God mij er geschikt voor gemaakt heeft (mij van mijn
eigendunk heeft bevrijd).

Ondertussen schakelt Paulus over naar een nieuw thema: namelijk het verschil
van een leven onder de wet en een leven onder de genade, het verschil tussen
het ‘oude verbond’ en het ‘nieuwe verbond’, in de BGT ‘afspraak’ genoemd.
Minder gelukkig zou ik zeggen, die vertaling. Maar daar komen we in het vervolg
nog wel op.



