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Paulus eindigde met de tegenstelling: jullie zijn geen aanbevelingsbrief die met
inkt is geschreven, of die op stenen platen is gegrift. Nee, hij is door de Heilige
Geest in jullie harten geschreven. Dat is net als het verschil tussen de tijd van de
wet en de tijd van de genade. Het is als het verschil tussen het tijdperk van ‘de
letter’ en het tijdperk van ‘de Geest'.

Dit onderscheid gaat Paulus nu verder uitwerken. Hier komt ons spreken over
‘oude en nieuwe testament’ vandaan. Het bijbelse woord ‘verbond’ komt hier
naar boven. God heeft een verbond met mensen. Dat verbond gaat van God uit
(het is dus geen pact van twee gelijkwaardige partijen). Eigenlijk is het een
wilsbeschikking van God. Vandaar dat in de allervroegste tijden dat woord met
‘testamentum’ werd vertaald. Maar ja, dat is naar ons besef de wilsbeschikking
van iemand die dood gaat. En dat is het ook weer niet. Maar de vertaling
‘afspraak’ (BGT) vind ik ook eenzijdig. Dan lijkt het toch net alsof twee partijen
samen een akkoord hebben gesloten. Terwijl het toch echt gaat om een
uitnodiging van God waar je alleen ja of nee tegen kan zeggen. Ik zou zeggen:
houd het bij het bijbelse woord ‘verbond’.

Het verbond dat God eertijds had met zijn volk, was gebaseerd op een wet. De
kern van die wet waren de tien geboden. Die waren, zo vertelt het verhaal van
Mozes, eerst door God zelf op stenen platen gegrift. Als de mensen volgens die
regels leefden, hadden ze de gunst van God. Maar als ze er van afweken,
verdienden ze straf. Er ging een goddelijke glans gepaard met het ontvangen van
Gods Thora als geschenk. God liet de mensen niet in het onzekere. Deze wet
moet voor jullie een begaanbare weg zijn. Toen Mozes vanaf de berg Sinai
terugkeerde met de twee stenen platen, zag je ook iets van Gods glans op zijn
gezicht, zodat de mensen het moeilijk vonden hem aan te kijken.

Maar, zegt Paulus, dit bleek toch niet de oplossing. Want die wet werkte
averechts, in die zin, dat hij alleen maar zichtbaarder maakte, dat de mensen,
Gods volk incluis, voortdurend te veel vanuit zichzelf handelden, en hun eigen ‘ik’
voorop zetten, en niet de weg volgden van liefde, eerbied en respect, zoals God
die wees.

God heeft daarom een nieuwe start gemaakt met de komst van Christus (vers
11).



