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In de christelijke traditie over de geschiedenis die God maakt met de wereld en 

met de mensheid is er sprake van een voortgaande lijn, maar ook van een 

kantelpunt. Dat kantelpunt heeft alles te maken met de verschijning van Jezus 

Christus. Het woord ‘verbond’ (of dus ook vertaald met ‘testament’, zie DB 62) 

vertegenwoordigt de doorgaande lijn. Het wil zeggen: God wil een God blijven 

die verbonden is met mensen. Maar er is sprake van een oude en van een 

nieuwe fase in dat verbond. Oud en nieuw wil hier niet zeggen: het oude is 

afgedaan en het nieuwe komt er voor in de plaats, maar het wil zeggen: er is 

nieuw fundament onder het verbond van God met mensen gelegd, en daardoor 

heeft het ook een andere reikwijdte gekregen. 

Paulus associëert het met de heerlijkheid, met de glorie van God. In de Bijbel 

Gewone Taal wordt dat steevast vertaald met ‘glans’. Dat komt ook doordat 

Paulus het voorbeeld van Mozes gebruikt. Hij beklom de berg Sinaï om dichter bij 

God te kunnen zijn. Hij ving daar iets van Gods heerlijke uistraling op. Dat 

straalde nog van hem af toen hij weer bij de mensen beneden kwam. Ze durfden 

niet naar hem te kijken. Daarom bedekte Mozes zijn gelaat met een doek. Totdat 

de glans weer afnam. Dit verhaal gebruikt Paulus op een symbolische manier om 

Mozes met Jezus te vergelijken. Wat bracht Mozes naar de mensen? Dat was de 

‘wet’ van God. Wat brengt Jezus? Dat is Gods ‘genade’. De glans van Mozes is 

tijdelijk, want die nam in de loop van de tijd af. Ook moest die bedekt worden, 

zelfs voor het toenmalige volk van God. Maar de glans, de heerlijkheid van Jezus, 

is eeuwig. Die blijft. En hij wordt bekend gemaakt aan alle volken.  

 

Kortom: het tijdperk van de ‘wet’ staat tegenover het tijdperk van de ‘genade’ en 

van de Geest. Het tijdperk van de ‘wet’ kende zijn beperkingen. Hoewel de ‘wet 

van God’ op zich goed is, bleek het toch niet het middel te zijn voor de mensen 

om de gunst van God te vinden. De diepere betekenis ontgaat hen. Zij zien het 

als regels die knechten in plaats van als wegwijzers om vanuit Gods genade te 

leven. Maar als je nu snapt wie Christus is, wordt alles anders. Dan is het net 

alsof er een bedekking wordt weggehaald en je de volle glorie van God kunt zien. 


