DB 064 2 Korintiérs 4,1-6

Nog even terug naar het slot van hoofdstuk drie voor we verder gaan. Paulus
citeert daar Exodus 34 vers 34. Mozes ging naar de tabernakel om daarbinnen
God te ontmoeten. Hij deed daar de doek van zijn gezicht af (zie DB 63). Dat wil
volgens Paulus zeggen: als je werkelijk de Heer in zijn glorie kunt zien, vervalt
de bedekking. Welnu, dat is telkens aan de orde als wij iets merken van Gods
Geest, die voor ons Gods genade openlegt. In die zin is de-Heer-zien nu
hetzelfde als de Geest ontvangen. Het is de Geest die ons er zeker van maakt,
dat Gods genade, die ten volle door Christus is gekomen, er ook voor ons is. Dat
maakt vrij van de neerdrukkende plichten van de wet. Sterker: wij worden
allemaal Mozessen: wij gaan zelf Gods glans weerspiegelen. Paulus zegt
letterlijk: de Heer is de Geest en waar de Geest is, is vrijheid (3:17). Paulus
heeft in een andere brief, namelijk aan de Galaten, uiteengezet wat die vrijheid
wel en wat die niet inhoudt.

Vervolgens gaat de apostel in hoofdstuk vier dan weer behoorlijk wat energie
steken in het markeren van zijn eigen positie in de verbreiding van het
Evangelie, of vertaald in BGT: het goede nieuws. Dat goede nieuws behelst al het
moois dat met de komst van Jezus mee komt. Paulus zegt: om dat nieuws te
verkondigen, heb ik geen manipulaties of een retorische trucendoos nodig. Je
zult mij niet op nepnieuws of overdrijvingen betrappen. Ik breng het zoals het is
(je weet wel: Jezus Christus en die gekruisigd voor onze zonden, maar ook
opgestaan uit de dood voor ons leven). Niet iedereen volgt dat. Het is als de
gelijkenis van Jezus over het zaad op de akker: deels in de goede aarde, onder
de distels en op rotsachtige bodem. Hoe begrijpelijk je het Evangelie ook vertelt,
er zullen mensen blijven die er geen zin in hebben om er naar te gaan leven.

Paulus zegt: als ik nu zoveel van mijn energie aan dat Evangelie van Jezus
besteed, denk dan niet dat ik dat voor mezelf doe. Sommigen van jullie kunnen
je het misschien niet voorstellen, maar ik doe dat alleen om Jezus Christus te
dienen. Hij heeft ook in mijn leven het licht aangedaan. Ik gun dat iedereeen:
dat je kunt delen in Gods glorierijke heerlijkheid (de glans van God zelf).



