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Jezus vertelde over de waarde van het ‘Koninkrijk van God’. Die term slaat op de
nieuwe wereld van God, waar Gods liefde en barmhartigheid regeren. Hij
vergeleek het met een schat, ergens in een akker. Iemand had er alles voor over
om die te bemachtigen. Of met de allermooiste parel van de wereld. Zelfs een
professionele parelhandelaar had er zijn hele vermogen voor over om die éne
parel zelf te kunnen houden.

Paulus noemt hier het Evangelie een schat, waar kracht vanuit gaat. In zijn brief
aan de gemeente in Rome noemt hij het Evangelie ‘een kracht van God tot
behoud, voor een ieder die het gelooft’ (Rom 1:16). Dat wil zeggen: je mag je
opgenomen weten in de liefde en barmhartigheid van God. Leer zo eens naar je
zelf kijken. Dan wordt alles anders.

Maar Paulus schrijft nu: wij hebben die schat als in ‘aarden vaatwerk’. Je kunt
een schat aan munten bewaren in een breekbare vaas. De schat is daarmee niet
die breekbare vaas, maar wat er in zit. Dus, dat is hier de boodschap van Paulus:
staar je niet blind op de beperkingen van de brengers van het goede nieuws.
Dominees, priesters, evangelisten, pastores, medechristenen: het kunnen
feilbare mensen zijn. De kracht van de christelijke beweging zit hem niet in
supergelovigen of supervoorgangers, in heiligen of in vrome voorbeelden. Het
moet duidelijk zijn dat de kracht van het Evangelie zit in het Evangelie zelf, dat
van God komt, en niet van ons (vers 7).

Kijk even naar de armetierige omstandigheden waarin wij steeds verkeren,
schrijft Paulus. Dat is nu niet bepaald een aanbeveling om in Jezus en in de God
van Jezus te gaan geloven: we zitten voortdurend in moeilijkheden.

Maar het wonder is, dat we het toch volhouden om op God te blijven vertrouwen.
De narigheid krijgt ons niet klein. En dat moet voor jullie een teken zijn, dat God
werkelijk de God is die Jezus na zijn kruisiging weer deed leven. Zo worden wij
als het ware gebruikt om te laten zien, wat Gods kracht in een mens uitwerkt.
Doordat ik het lijden uithoud, kun je aan mij zien dat in mijn leven Christus een
levende werkelijkheid is geworden. Dus ja: bij mij heeft de dood regelmatig zijn
schaduw vooruit geworpen, maar door dat alles heen kon ondertussen wel het
Evangelie tot jullie komen. En dat is een boodschap van leven.



