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Wie alles bij elkaar optelt wat Paulus als apostel van Christus heeft meegemaakt 

in zijn leven, zal ontdekken dat hij het werkelijk zwaar heeft gehad. Hij was 

natuurlijk geen anonieme gelovige, maar trad overal op in het openbaar op. 

Belangstelling was het gevolg. Dat werd in een plaatselijke gemeenschap al snel 

als een opstootje gezien, zeker als de boodschap ook nog is: wij dienen een 

andere Heer, en wij zijn burgers van een ander Rijk. Uiteindelijk, zo wil de 

vroegkerkelijke traditie zou Paulus als martelaar ter dood zijn gebracht in Rome, 

evenals volgens diezelfde traditie de apsotel Petrus. Hun beider lichamen zouden 

nog in Rome begraven liggen.  

Paulus haalt nu in zijn brief aan de Korintiërs Psalm 116 vers 10 aan. Dat is een 

psalm die dankbaarheid uit na een redding uit de nood. Maar ook vertelt de 

psalm hoe God zelf de gelovige de volharding gaf om het vol te houden. Zelfs 

toen ik sprak: “Ik ben zeer verdrukt”, zelfs toen heb ik nog kunnen geloven, op 

God kunnen vertrouwen.  

God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn 

klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot Hem in al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. 

Hij redt mij keer op keer (Psalm 116: 1 in de psalmberijming van 1773).  

Het is mooi als je het zo als gelovige kunt ervaren. Dat is niet altijd voor iedere 

gelovige op elk tijdstip weggelegd. Je kunt ook psalmen in de Bijbel vinden die 

vertellen, dat de hemel gesloten lijkt. Dicht loket, geen idee wanneer het weer 

open gaat. 

Voor Paulus komt er nog iets bij, waardoor zijn vertrouwen op God sterker is 

geworden: de verschijning van de levende Heer Jezus in zijn leven. Daarmee laat 

God zien, dat Hij sterker is dan de dood, en dat Hij zijn mensen belooft: ook door 

het uur van je dood heen, door de verlatenheid heen, zal Ik je vasthouden. “Als 

ik sterf, zal God mij laten opstaan’”, lezen we. Dat geloof was belangrijk voor de 

martelaten. Dat geloof heb ik, schrijft Paulus, ondanks het lijden dat over mij 

kwam, ook kunnen vasthouden. Zo geeft het ons hoop en bemoediging. Het 

hoeft niet allemaal in dit aardse leven te gebeuren. Want dan heb je wel enorm 

veel pech als je jong getroffen wordt door het kwaad of de dood. Nee, het 

getuigenis van de martelaren is het zaad voor de kerk.  


