DB 067 2 Korintiérs 4,16-18

Als ze dreigen je te doden vanwege je anders-zijn of vanwege je geloof of je
overtuiging, dan kan het troostrijk zijn, dat het echte leven niet slechts dit
aardse bestaan omvat. In 2 Makkabeeén 7 vers 9 roept een martelaar zijn beul
toe: jij, vervloekte, je kunt ons nu wel kapot maken en ons aardse leven
wegnemen, maar God zal ons opwekken tot een eeuwig leven.

Even voor de niet-Rooms-katholieken: het bijbelboek 2 Makkabeeén hoort bij de
zogeheten deuterocanonieke boeken van de Bijbel, omdat ze wel in de
Septuaginta voorkomen (de antieke Griekse vertaling van het Oude Testament),
maar niet in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament, de Tenach dus).
Deuterocanoniek wil zeggen: ze zijn canoniek, gezaghebbend van de tweede
orde. Voor protestanten dan, want in de Rooms-katholieke bijbelvertaligen zijn ze
altijd onderdeel van de Bijbel geweest. Het zijn geschriften die stammen uit de
zogeheten tussen-testamentaire periode. Dat is ook de periode dat de Griekse
machthebbers die het hele Midden-Oosten en Egypte veroverden (Alexander de
Grote) een gelijkschakelingspolitiek bedreven. Ze dwongen de Joden in
Jeruzalem tot heidense praktijken, zoals een Zeusbeeld in de tempel, naakte
atletiekwedstrijden in de tempel, verplicht varkensvlees eten et cetera. Dat
leidde tot verzet en opstand, maar ook tot onderdrukking en marteling.

Ook Paulus benadruk in dit stukje, dat het aardse leven met zijn mogelijke
ellende niet opweegt tegen de heerlijkheid die over de volhardende gelovigen
geopenbaard zal worden, wanneer zij eens de nu nog onzichtbare kant van ‘*het
eeuwige leven’ zullen meemaken.

Uit zijn verband gehaald, is deze gedachte wel gebruikt om het aardse leven
sowieso te veronachtzamen. Denk aan liedteksten als: ‘hier beneden is het niet’
of ‘het blij vooruitzicht dat mij streelt’. Dan lijkt het erop of God helemaal geen
eigen bedoeling had met ons geschapen leven of met de aarde als geschapen
werkelijkheid. Wie het gehele bijbels ABC tot zich heemt, snapt dat dat niet
klopt. Het gaat er wel degelijk om dat wij proberen onder Gods zegen zo goed
mogelijk dit aardse leven tot eer van Hem te leven.

Maar zeker: de gedachte dat niet alles in dit éne leven hoeft (YOLO: ‘you only
live once’) relativeert wel. Er is een toekomst weggelegd tot over de grens van
onze dood heen. Soms heet het: ‘Koninkrijk van God’, soms: ‘eeuwig leven’, zoals
hier bij Paulus.



