
DB 069  2 Korintiërs 5,6-10 

Bij de lezing van 1 Korintiërs 15 stonden we al even stil bij het feit dat er twee 

lijnen onverbonden naast elkaar lijken te staan in het Nieuwe Testament. In 1 

Korintiërs 15 vertelt Paulus hoe het zal zijn bij de opstanding van de doden op de 

jongste dag. Dan krijgen de gestorvenen ‘in de Heer’ een nieuw ‘geestelijk 

lichaam’ om daarmee in te gaan in Gods nieuwe wereld. De dan nog levenden ‘in 

de Heer’ zullen in ‘een punt des tijds’ veranderd worden. Deze voorstelling lijkt te 

suggereren dat vanuit de aardse tijd bezien, de eerder gestorvenen tot de 

jongste dag dus in een soort ‘tussentoestand’ zijn. Zij zijn niet meer te 

identificeren met hun aardse lichaam, dat aan het vergaan is, of alreeds vergaan 

is (door brand bijvoorbeeld). Maar zij hebben ook nog niet het nieuwe 

‘geestelijke lichaam’ ontvangen, want de Heer (Jezus) is nog niet opnieuw 

verschenen (zie DB 051). Dit correspondeert met Johannes 14:1-3. Gods 

Vaderhuis heeft vele woningen, als Ik weer terug kom, zal Ik jullie daarheen 

meenemen, aldus de woorden van Jezus daar. 

Nu veronderstelt Paulus echter, dat hij bij overlijden meteen bij God thuis komt. 

Dus niet pas op de jongste dag, maar op de dag van het sterven, worden de 

gelovigen ‘overkleed’ met een nieuw ‘hemels lichaam’ (zie DB 068). De ‘aardse 

tent’ wordt een ‘hemelse woning’. Paulus kan zeggen: het lijden en de ellende is 

hier soms zo groot, dat ik ‘er naar verlang om bij de Heer mijn intrek te nemen’ 

(NBG 1951 vertaling). Paulus lijkt te hinten op een directe verhuizing bij het 

sterven naar het Vaderhuis om bij God en Jezus te zijn, niet meer in geloof te 

hoeven leven, maar te zijn overgegaan tot de staat van het ‘zien’.  

Dan koppelt hij daar wel weer moeiteloos aan, dat we ook dan nog het 

checkpoint van het laatste oordeel hebben te passeren (we zullen voor de troon 

van Christus hebben te staan, vers 10), maar dat jaagt hem geen vrees aan.  

Nu is het sowieso denkmatig een hersenkraker hoe het zit met de aardse tijd en 

de eeuwigheid. We stellen dan weliswaar vragen: hoe zit het nou met die 

tussentoestand, maar misschien valt in een wereld die geen ‘aardse tijd’ meer 

kent elk hier gedateerd sterven aan gene zijde wel samen met de aardse laatste 

dag, en gaat Gods nieuwe wereld wel degelijk voor jou dan al meteen beginnen.  

  


