
DB 070   2 Korintiërs 5,11-13 

Leuk stukje zo in de BGT-vertaling, lijkt het. Maar er zitten wat keuzes in waar ik 

wat over na moet denken. Paulus was net serieus bezig met de vragen van leven 

en dood. En dan begint hij plompverloren, zo lijkt het, opnieuw over die kwestie 

van zijn eigen eer en goede naam in Korinte. Kennelijk zit dat hem hoog, of is er 

sprake van een forse crisis met in ieder geval een deel van de gemeente.  

Toch is ht minder plompverloren dan het lijkt. De aansluiting wordt gevormd door 

‘de eerbied voor de Heer’, of in oudere geloofstaal: ‘de vreze des Heren’. Hij zegt: 

nu wij weten wat het inhoudt om de HEER te ‘vrezen’ op leven en dood (dat is: 

Hem te vertrouwen en te dienen in alles), is het goed om de kwaadsprekerij over 

mij nog eens in dat licht te bezien. 

Wij (Paulus en zijn team) trachten mensen te overtuigen (‘van de waarheid’ vult 

de BGT aan, ik zou aanvullen met ‘van het Evangelie’). Daarin zijn we volstrekt 

transparant. De BGT-vertaling ‘God weet dat we goed bezig zijn’ is een beetje 

populair. Nee: wij zijn ‘een open boek’ (Naardense bijbel). Naar God toe, en naar 

ik hoop ook naar jullie toe. Ga bij je ‘geweten’ te rade, lees ik letterlijk (BGT: 

‘diep in je hart’). 

De vertaling ‘opscheppen over me zelf’ vind ik ook wat minder gelukkig. Paulus 

zegt: dat ik me zelf voor jullie verklaar, is niet meer omdat ik denk dat ik jullie 

nog hoef te overtuigen. Het is om jullie te helpen weerwoord te bieden aan 

lasteraars. Dat je fier kunt zijn over onze bediening, zonder in verkeerde trots te 

vervallen. Wat wij gedaan hebben en wat wij doen, mag gezien worden. Niet 

omdat we zo’n indruk maken met spectaculaire preken, meetings of 

charismatische explosies, maar vanwege de inhoud.  

Er zijn er die zich blind staren op wat zogenaamd goed ligt bij de mensen, ook in 

jullie stad, omdat het aansluit bij hun religieuze belevingsbehoeften. Ook ik ken 

heus bijzondere ervaringen van de Geest. Ook ik ben wel eens uitzinnig van 

vreugde geweest, of diep bedroefd. Maar dat is iets tussen God en ons 

persoonlijk. Daar moet je niet mee te koop lopen. Als het gaat om de opbouw 

van het geloofsleven van anderem of om het opbouwen van een gemeente, is 

bezonnenheid veel belangrijker (BGT: ‘ben ik altijd kalm en verstandig geweest’). 

 


