DB 071 2 Korintiérs 5,14-16

Het vorige stukje eindigde Paulus met het belang van een kalme uitleg van het
Evangelie. In de aankomende passages gaat hij een voorbeeld geven.

Wat drijft ons nu om mensen het Evangelie te brengen, vraagt Paulus zich af.
Laat duidelijk zijn: dat is de liefde van Christus. Denk voor het woord ‘liefde’ nog
eens terug aan 1 Korintiérs 13 (DB 042). God laat door Jezus Christus zijn liefde
blijken voor zijn schepping en voor de mensheid. Tot dat inzicht, tot dat oordeel,
ben ik gekomen (aldus Paulus), staat er in een tussenzinnetje bij. Jammer dat
dat in de BGT is weggevallen, zeker in relatie tot de strekking van vers 16
zometeen.

De ‘liefde van Christus’ komt ten volle uit in zijn zelfovergave in de onverdiende
wrede kruisdood. Hij stierf namelijk voor anderen. Er staat letterlijk: Hij stierf
‘voor allen’. De BGT (en de NBV 2024) maakt daarvan: ‘voor alle mensen’, maar
het is de vraag of dat zo maar kan. Eigenaardig wordt het als er in de BGT een
tegenstelling lijkt te ontstaan tussen ‘alle mensen’ en ‘ons’. “Christus is voor alle
mensen gestorven, maar voor ons is Hij niet alleen gestorven, maar ook
opgestaan uit de dood.” Zo wordt er vertaald. Vervolgens heeft dat consequenties
voor een ‘wij’: daardoor leven ‘wij’ nu niet meer voor onszelf maar voor Christus.

In de oorspronkelijke tekst is er geen sprake van ‘alle mensen’, noch van een
‘ons’ of een ‘wij’. Er staat: Christus is voor allen gestorven, opdat de levenden
niet meer voor zichzelf leven, maar voor Christus. Natuurlijk gaat het om een
‘éen voor allen’. Maar wie zijn die ‘allen’? Duidelijk mag zijn dat de kruisdood van
Jezus niet op zichzelf staat, maar van betekenis is voor anderen. Het gaat om
allen die daarin betrokken raken. Zij zijn het die ‘met Christus mee’ (als het ware
zelf) gestorven zijn (vanwege de menselijke zonde) en die dan ook ‘met Christus
mee’ (als het ware zelf) opstaan tot een nieuw leven in dienst van Christus.
Vergelijk dezelfde gedachtegang van Paulus in Romeinen 6.

Ook vers 16 is nog niet zo makkelijk. Het gaat zo: zodoende, daarom, kennen we
niemand meer ‘naar het vlees’. Waarom? Welnu, omdat we ‘met Christus mee’
levend zijn geworden, kijken we anders naar de wereld. Ook naar Christus zelf.
Niet meer volgens de logica van ‘het vlees’. Dus: niet meer vanuit ons ego,
werelds. Dat was vroeger. Nu is het: gelovig, bekeerd.



